
 

 

Jezus kende veel mensen.  Zo kent hij ook Martha en Maria met 
hun broer Lazarus die in Bethanië wonen. Op een dag, toen 
Jezus in een andere stad was, werd Lazarus ernstig ziek. “Laten 
we het tegen Jezus zeggen:  
. 

hij zal komen en hem genezen!” zeggen de twee zussen. Maar 
wanneer Jezus komt is Lazarus al dood en in het graf gelegd. 
Jezus huilt om zijn vriend. Martha zegt tegen hem: “Als jij hier 
geweest zou zijn, zou hij niet gestorven zijn!”. 

Jezus kwam om ons het ware leven te brengen dat nooit zal 
eindigen. “Geloof je dat, Martha?” vraagt Jezus. “Ja, ik geloof 
het.” Dan zegt Jezus: “Open het graf. Kom eruit!” En Lazarus 
komt naar buiten. Ja, Jezus is de Zoon van de God van het Leven. 

Januari 2025 – Thema Week van het gebed voor de eenheid van de christenen 2025 

In Paraguay maken Pedro, Maria en Teresa koekjes om te 
verkopen om de armen te helpen. Cecilia luistert naar hen. Ze 
wil hen helpen, maar in zichzelf denkt ze: “Niemand hier zal 
geld hebben om hun koekjes te kopen!” 

De koekjes zijn klaar. “Laten we ze gaan verkopen!” roepen ze 
uit! Cecilia, meer en meer ongerust, denkt: “Op dit uur zal er 
niemand op straat zijn. Maar Jezus zal hen helpen, omdat ze 
een grote geloof hebben!”, en ze gaat met hen mee. 

Woord van    
Leven

Zodra ze de deur uit zijn, worden ze tegengehouden door een 
buurvrouw. Zij wil weten wat ze doen en koopt dan het hele 
dienblad! Ze gaan blij terug om de minder geslaagde koekjes 
te halen en ze verkopen ze allemaal! Ja, Jezus doet wonderen, 
als we geloven! 

“Geloof jij dat?” (Joh. 11,26) 
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