
 

 

Mozes die naar Gods stem luisterde, heeft de Israëlieten 
aangemoedigd Egypte te ontvluchten. De Farao liet de 
Israëlieten daar als slaven werken . Kort na de vlucht kwamen 
de mensen echter in moeilijkheden. 
 

Voor hen was de zee, terwijl achter hen de soldaten van de farao 
kwamen! God zei tegen Mozes dat hij zijn staf moest heffen over 
het water. De zee splitsten zich, zodat ze over de bodem van de 
zee naar de andere kant konden. Daarna stroomden het water 
terug over de soldaten van de Farao en hun karren. 
 

Nu was het volk van Israël vrij. Ze konden naar de toekomst 
kijken. God moedigde hen aan om verder te gaan en te blijven 
denken aan wat Hij voor hen had gedaan. God geeft ons altijd 
nieuwe mogelijkheden, maar we moeten attent zijn om ze te 
herkennen. 
 

We speelden een geweldig spel! Mijn team was erg sterk en 
ik stond op het punt een prachtig doelpunt te scoren! Maar 
dan komt er een speler van het andere team die me een 
elleboog geeft en de bal verandert van baan! 
 

Ik was echt boos! Ik besloot om ook de tegenstander een 
elleboog te geven en te blokkeren. Maar direct daarna voelde 
ik in mijn hart dat dat niet juist zou zijn. Als ik dat zou doen, 
zou ik niet gelukkig zijn. 
 

God gaf me de keus. Ik had het gevoel dat spelen met liefde 
iedereen gelukkig kon maken, zelfs tegenstanders. En het kan 
vrede opbouwen. Ja, dat was het cadeau dat ik kon geven! Toen 
het spel eindigde was iedereen blij! 

 
 

April 2025 (uit de liturgie van zondag 6 april, de vijfde zondag van de vastentijd) 
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Woord 
Want ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen, heb je het niet gemerkt?  

(Jes. 43, 19) 
 


