
 

 

In het boek Psalmen in de Bijbel zijn prachtige 
gebeden verzameld, zoals dit gebed: "U bent mijn 
Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven". 

Jezus leerde ons ook bidden en liet ons weten dat 
God een goede Vader is die van iedereen houdt. 

Liefde voor onze naasten zal ons helpen Gods 
aanwezigheid in ons hart te ervaren en wij zullen ons 
op natuurlijke wijze tot Hem wenden. God zal ons nooit 
alleen laten. 

Woord 
van leven 

Francesco uit Italië: 
Op een dag zag ik uit het raam van mijn kamer dat 
het hevig regende en de lucht was grijs. 

Maar op een gegeven moment riep ik mijn moeder en 
zei tegen haar: “Kijk eens, de zon komt nu door de 
wolken, het is echt een mooi geschenk dat Jezus ons 
geeft”. 

Juni 2022 

“U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven” (Ps 16:2) 

“Denk je dat het komt omdat ik elke avond voor het 

slapen gaan tegen Hem zeg dat ik zoveel van Hem 

houd?” 
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