
 

 

Voor God is alles mogelijk! 

Jezus is op weg, omringd door de menigte: een vrouw 
die al vele jaren  aan een ernstige ziekte lijdt, probeert 
bij Hem te komen. 

Ze riep Jezus niet, ze zei helemaal niets. Ze ging alleen 
maar naar hem toe en dacht: “Ik hoef alleen maar zijn 
mantel aan te raken om beter te worden.” 

Jezus draaide zich om, zag haar en zei: “Houd moed 
mijn dochter, uw geloof heeft u gered.” 
Vanaf toen was de vrouw genezen en ze voelde Gods 
grote liefde voor haar. 

Lucia uit Tanzania:  
Toen we in de achtertuin aan het spelen waren, viel 
één van onze vriendinnen en raakte ernstig gewond. 
We hebben meteen voor haar gebeden. 

Nadat we naar de kerk waren geweest, bezochten 
we haar. Toen we aankwamen stond ze, ondanks 
haar pijn, op om ons vol blijdschap te begroeten. 

Zij begon te vertellen over haar daden van liefde en 
toen vertelden wij de onze.  
Aan het eind hebben we samen gebeden en zijn we 
blij naar huis teruggekeerd. 
 

“Wees gerust, uw geloof heeft u gered.” (Mt 9,22) 
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