
 

 

Herodes maakt zich druk over deze nieuwe “koning” en 
zegt tegen hen dat ze, als ze Hem hebben gevonden, bij 
hem langs moeten komen om te vertellen waar Hij is. 
Het is een truc om Jezus te doden. 
 

We gaan samen naar Jezus 

De drie wijzen komen in Jeruzalem aan bij koning 
Herodes en vragen hem waar de koning van Israël is. 
“We hebben Zijn ster gezien en zijn gekomen om Hem 
te aanbidden.” 
 

De wijzen komen bij de stal en vereren het kindje 
Jezus. Ze vertrekken weer naar verre landen maar gaan 
niet terug naar Herodes omdat God hen in een droom 
gewaarschuwd heeft. 
 

Ervaring van Paolo (Brazilië) 
Toen mijn klasgenootjes buiten aan het spelen 
waren op het schoolplein, eindigde het spel met 
elkaar pijn doen en ruzie maken. 
 

Ik heb hen toen het verhaal van Jezus verteld, het verhaal 
van de drie wijzen en de ster van Bethlehem. 
 

“We hebben namelijk zijn ster zien opgaan  
en zijn gekomen om Hem te aanbidden” (Mt 2,2) 

 

Als ze nu spelen en iemand valt en heeft pijn, 

denken ze aan Jezus die veel heeft geleden en 

spelen ze verder zonder ruzie te maken. 
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