
 

 

Na de verrijzenis van Jezus worden in verschillende steden 
groepen christenen gevormd. De apostelen reizen veel en 
proberen iedereen te helpen de woorden van Jezus na te 
leven. Dit is wat Paulus ook doet als hij schrijft aan de 
christenen van Korinthe. 
 

Hij schrijft aan hen om veel liefde te hebben voor mensen in 
nood, om geld te sparen en daarmee de armen te helpen. 
Vervolgens vraagt hij de mensen om alle vrienden van Jezus 
die Zijn woorden verkondigen, met vreugde te verwelkomen. 

Tenslotte schrijft hij om bereid en attent te zijn om alles altijd 
met liefde te doen. Paulus eindigt zijn brief met: "Wat je ook 
doet, doe het met liefde!" Ja, want het is liefde die ervoor 
zorgt dat Jezus' vrienden worden erkend! 
 

Janez woont in een klein dorpje in Slovenië. Op een zondag 
in de winter zegt zijn vader tegen hem: "Het is koud, maar het 
wordt een mooie dag! Wil je met me mee het bos in? Ik moet 
hooi voor de reeën bij de verschillende voederplaatsen gaan 
brengen" 

Het is vroeg, Janez is nog slaperig en wil graag in zijn warme 
huis blijven. Dan denkt hij: “Misschien heeft papa hulp nodig.” 
Hij kleedt zich aan en gaat met hem mee. Als ze op de eerste 
voederplaats komen, opent hij met liefde de hooizak voor zijn 
vader! 

Op weg naar de volgende voederplaats ontmoeten ze Martin, 
een gen4-vriend van Janez: "Kan ik jou ook helpen?" vraagt 
Martin. Samen is het nog beter! In korte tijd ronden ze het werk 
af. Daarna hebben ze zoveel plezier met het gooien van 
sneeuwballen! Het voelt als een cadeautje. 

(Februari 2024, "Bijbelvers voorgesteld voor dit jaar door de Evangelische Kerken") 
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Woord 
van leven

"Alles wat je doet, doe het met liefde" (1 Kor 16,14). 
 


