
 

 

Veel mensen wilden Jezus leren kennen en naar hem luisteren: 
ze begrepen dat hij een belangrijk persoon was. Velen 
geloofden dat Hij de machtige en sterke koning was waar ze al 
jaren op hadden gewacht om hen te bevrijden van degenen die 
hen onderdrukten. 

Jezus legt uit dat hij is gekomen om te helpen en te dienen, 
niet om de baas te zijn zoals andere koningen. Hij vertelt hoe 
je Gods woord kunt leven. Het is niet makkelijk om zoals 
Jezus te leven maar mensen die dat doen, zullen eeuwig 
leven. 

Je hebt er een zuiver en oprecht hart voor nodig dat naar Zijn 
woorden luistert. We kunnen bidden: "Geef ons, God, een zuiver 
hart dat weet hoe het moet liefhebben!" Jezus zal ons helpen om 
sterk te zijn, zelfs in moeilijkheden, om liefde te brengen in de 
wereld zoals Hij dat deed.  
 

Ashon uit Ivoorkust vertelt: Op een dag op school, tijdens de 
pauze, stond ik op het punt de snack te eten die mijn moeder 
had klaargemaakt. Toen ik opkeek, zag ik dat een van mijn 
klasgenoten niets had meegenomen en een beetje verdrietig 
was. 

Toen hij mij vroeg of ik mijn snack met hem wilde delen zei ik 

"nee", en deed ik alsof ik zijn verdriet niet zag. Ik had zo'n 

honger! Toen liep mijn klasgenoot weg zonder iets te zeggen. 

Maar ik kreeg geen hap meer door mijn keel. Ik riep hem terug 
en deelde wat ik had. Hij bedankte me heel erg. Ik voelde 
blijdschap in mijn hart omdat ik mijn klasgenoot had 
liefgehad en gedaan had wat Jezus zou doen. 

(MAART 2024, uit de liturgie van zondag 17 maart, Vijfde zondag in de vastentijd) 
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Woord 
van leven

"God, geef mij weer een zuiver hart. Maak mij van binnen nieuw, zorg dat ik 
trouw blijf aan u" (Ps 51,12). 


