
 

 

God houdt van ons. Hij heeft “de hemel en de aarde gemaakt” om 
ons een prachtig huis te geven om in te wonen. Hij laat ons nooit 
in de steek: zelfs als we fouten maken, blijft God ons helpen om 
opnieuw te beginnen met liefhebben. 
 

Nadat God ons geschapen had, heeft Hij ons laten ontdekken hoe we 
in harmonie kunnen leven, onder elkaar en met de wereld. Hij heeft 
ons de 10 wetten van de liefde gegeven en later ook zijn Zoon Jezus 
gezonden. En Jezus heeft ons God als Vader laten leren kennen. 

 

 

Woord 

van Leven 
(OKTOBER 2025, uit de liturgie van zondag 19 oktober, XXIX Gewone Tijd) 

Francesco vertrekt en de week vliegt voorbij! Bij zijn terugkeer 
vraagt zijn moeder hem: “En, hoe was het?” “Goed”, antwoordt 
Francesco. "Toen ik een beetje verdrietig was, voelde ik dat ik 
niet alleen was, want Jezus was bij me. 
 

“De Heer helpt mij. Hij heeft hemel en aarde gemaakt” (Ps 121[120],2). 
 

Jezus is altijd bij ons. Hij luistert naar ons, troost ons en helpt ons 
om moeilijkheden te overwinnen. Samen met Hem kunnen we de 
liefde van God, onze Vader ervaren. God die aan ons denkt en 
ons helpt om elkaar als broers en zussen lief te hebben. 
 

Op een dag had ik heel veel dorst, maar mijn drinkfles was leeg. 
Ik dacht: “Jezus, je houdt van me en denkt aan me. Kun je me 
wat water sturen?” Meteen kwam er een vriend van me aanlopen 
en bood me iets te drinken aan! Het is echt waar: Jezus denkt 
aan ons!" 
 

Francesco is erg blij. Hij staat op het punt om naar het zomerkamp 
te vertrekken, naar een prachtige plek midden in de natuur! Hij kan 
niet wachten om te gaan, ook al is hij een beetje bang omdat het 
de eerste keer is dat hij zonder zijn ouders weg is! 
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