
 

 

(NOVEMBER 2025, uit de liturgie van zaterdag 1 november, Allerheiligen) 

Er is een grote menigte rondom Jezus. Hij moet hogerop klimmen 
om beter gehoord te worden. Hij wil hen hele belangrijke dingen 
vertellen, maar ook hele moeilijke, omdat deze zo anders zijn dan 
wat veel mensen gewoonlijk denken. 
 

Want ook toen dachten velen dat gelukkig zijn was: veel dingen 
hebben, aan zichzelf denken, sterk en machtig zijn. De rijken 
hielpen de armen meestal niet. Wie kan dan volgens Jezus echt 
gelukkig zijn? 
 

Hij legt het hier uit! Gelukkig zullen zijn: degenen die vriendelijk zijn 
voor iedereen, die het goede en de juiste dingen willen doen, die 
anderen in moeilijkheden willen helpen. Zij proberen altijd vrede te 
brengen. Zij zullen "kinderen van God" genoemd worden! 
 

Woord 
van Leven 

Samina uit Pakistan: Op een dag op school hadden we tegen het 
einde van de ochtend tekenles. We waren een beetje moe. 
Sommige kinderen begonnen, zonder er verder bij na te denken, 
met papier en potloden te spelen. 
 

In korte tijd was het een rommeltje in de klas. Overal lagen er 
papiertjes en potloden op de grond en dat deed me pijn. De 
juffrouw was even weggegaan, maar zou snel terugkomen. Ik 
probeerde mijn klasgenoten tegen te houden, en ze te zeggen 
dat ze moesten stoppen! 
 

Maar mijn klasgenoten begonnen ruzie met me te maken! Ik was 
erg verdrietig. Toch probeerde ik vriendelijk te blijven tegen 
iedereen. Langzaam keerde de rust terug en zeiden ze sorry tegen 
mij. Allemaal waren we weer blij. Het was fijn om weer vrienden te 
zijn! 

 

“Gelukkig zij die zich inzetten voor vrede: God zal hen zijn kinderen noemen. (Mt. 5,9)” 
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