
 

 

Zoveel mensen volgen Jezus. Het is fijn om naar Hem te luisteren. 
Maar soms zegt Hij dingen die niet gemakkelijk te begrijpen zijn. 
Vandaag heeft Hij het over je vijanden liefhebben, over goed doen 
zonder iets te terug te verwachten. Maar wie kan zoiets? 
 

Jezus zegt ook: oordeel niet, vergeef... Velen denken: nee, dat is niet voor 
mij bedoeld! Maar Hij gaat verder en geeft een vreemd voorbeeld: Hij heeft 
het over een splinter in het oog van mijn broeder en een balk in het mijne! 
 

Ja, Jezus heeft gelijk! Het is gemakkelijk om de fouten van anderen te 
zien en onze eigen fouten te negeren. Laten we elkaar helpen om niet te 
oordelen, om altijd opnieuw te beginnen. En om degenen die fouten 
maken met liefde te verwelkomen, net zoals een moeder dat doet! 
 

Ik heb een vriend met wie ik voetbal. Op een dag, tijdens een wedstrijd, 
raakte ik met mijn voet per ongeluk zijn been aan. Hij werd erg boos op 
me. Hij wilde niet meer met me praten, ook al had ik mijn excuses 
aangeboden. 
 

Ik   was   verdrietig   en   een   beetje   boos   op   hem   omdat   hij   
mijn   excuses   niet accepteerde. Toen kwam de gedachte in me op 
om... 'de vijand lief te hebben'! Ik begon hem in kleine dingen te 
helpen. Maar hij deed alsof hij het niet merkte. 

 

 

Op een dag werd er aan de deur gebeld. Het was deze vriend van me. 
Hij kwam me vragen om weer samen te spelen! Wat was ik blij! Sindsdien 
zijn we weer dikke vrienden. (Pierre uit Congo) 
 

(MAART 2025, uit de liturgie van zondag 2 maart) 
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“Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je  
de balk in je eigen oog niet opmerkt! (Lc 6,41)  


