
 

 

 

Laten we Jezus zeggen dat we van Hem houden 

(2025 MEI, uit de liturgie van zondag 4 mei, 3e week in de Paastijd) 

Woord van 
Leven 

“Heer, U weet alles; U weet dat ik van U houd” (Joh 21,17). 

Jezus is opgestaan. Wat een vreugde was het om hem weer 
levend te zien. De leerlingen zijn vaak samen, ook al is Jezus 
niet altijd bij hen. Op een dag zijn ze op het meer aan het 
vissen, dicht bij de kust, maar de netten zijn nog leeg. 

Vanaf de oever roept iemand naar hen: “Gooi de netten rechts 
van de boot in het water!” Ze doen het. Als ze de netten omhoog 
halen, zitten ze vol vis! Nu herkennen ze hem! Het is Jezus! 
Simon Petrus springt in het water en gaat naar hem toe gevolgd 
door de anderen. 

Na gegeten te hebben vraagt Jezus aan Simon Petrus: “Houd 
je van mij?” Hij antwoordt: “Heer, U weet dat ik van U houd!” 
Ja, Jezus gelooft de liefde van Petrus en vraagt hem om voor 
Zijn volk te zorgen als Hij naar de hemel is opgestegen. 

Regina uit de Filippijnen: Na de pauze begint de les weer en 
er heerst nogal wat onrust in de klas. Tijdens het spel in de 
pauze hebben verschillende klasgenoten ruzie gemaakt en 
Regina werd er ook een beetje bij betrokken. 

De lerares geeft een schrijfopdracht. Een van de meisjes, die in 
de pauze ruzie had gemaakt, vraagt aan Regina: “Mag ik een 
pen lenen?”. Maar Regina antwoordt niet, want ze heeft geen 
zin om haar te helpen na al die ruzie! 

De andere klasgenoten doen hetzelfde. Niemand wil haar 
helpen. Regina ziet dat zij nu in moeilijkheden is en denkt: 
“Jezus leeft ook in haar...”. Dan geeft Regina haar de pen, blij 
dat het haar gelukt is om lief te hebben! 
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