
f 

 

Jezus spreekt vaak over Gods liefde. In een ontmoeting 
met Nicodemus, een leerling, legt Hij uit dat God ons zo 
liefhad dat Hij Zijn Zoon zond om ons te leren vreugde 
en vrede in de wereld te brengen. 

Na Jezus' dood blijven de christenen zijn woorden 
herinneren en doen wat Hij hen geleerd had: elkaar 
liefhebben en elkaar als broers en zussen helpen. 

Velen zijn verbaasd om te zien hoeveel vreugde er 

onder hen is. Ze zijn verbaasd om te zien hoe zij elkaar 

aanmoedigen en helpen om samen te begrijpen wat ze 

kunnen doen om met vrede onder elkaar te leven. 

Paul woont in Groot-Brittannië. In zijn klas zitten twee 
klasgenoten die hem altijd plagen. "Wat kan ik doen?" 
vraagt hij aan zijn vriend Christoph. "Ik heb 
geprobeerd niet te antwoorden, maar ze blijven maar 
doorgaan!" 

Christoph stelt hem voor: "Laten we Jezus vragen je te laten 
begrijpen hoe je nog meer van ze kunt houden!" Een paar 
dagen later is Paul jarig en hij brengt een bak snoep mee 
naar school om het te vieren: het is heel veel! 

De leraar stelt voor dat hij en twee klasgenoten ook wat 
uitdelen in de naburige klassen. Paul wil graag zijn 
favoriete vrienden vragen, maar hij kiest voor de twee 
ondeugende kinderen! Verbaasd gaan ze met hem mee en 
worden vanaf die dag vrienden! 

"Wees blij, ga weer leven als goede christenen, en luister naar mijn waarschuwingen. Maak geen ruzie 
met elkaar, maar leef in vrede. God zal bij jullie zijn met zijn liefde en vrede" (2 Kor 13,11). 

 
(Uit de liturgie van zondag 4 juni 2023, feest van de Heilige Drie-eenheid) 
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