
  

 

Er grazen veel schapen: rustig eten ze van het gras. De 
herder zit op een rots niet ver van hen vandaan: hij waakt 
over hen en ziet erop toe dat de wolven hen niet te pakken 
nemen. Hij houdt van zijn schapen en zorgt voor hen. 
   
 

Zo was Jezus ook met zijn vrienden: op een dag ziet Hij dat 
ze moe zijn. Hij nodigt hen uit om in een boot te gaan om uit 
te gaan rusten op een rustige plek. Maar als ze aankomen zijn 
er veel mensen die op Hem wachten! Jezus zorgt ook voor 
hen en legt hen veel dingen uit. 
 

(Uit de liturgie van zondag 21 juli, XVIde Gewone Tijd) 

Jezus is ook altijd dichtbij en heeft aandacht voor ieder van 
ons. Hij kent ons en noemt ons bij onze naam. Hij wil niet dat 
iemand van ons verloren loopt of zich eenzaam voelt: Hij 
houdt van ons en helpt ons om goed te zorgen voor de 
mensen om ons heen. 
 

Woord 
van leven

“De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets” (Ps 23[22]:1). 

Tijdens de vakantie moest mama koken, maar ze was een 
beetje moe. Dus vroeg ik haar of ik haar kon helpen. Ze zei ja 
en dat ze gehaktballen ging maken. 
 

Ik ging meteen aan de slag en volgde de instructies die ze 
me gaf. Ik mengde de eieren, het vlees en al het andere door 
elkaar en maakte toen gehaktballen. Mama heeft ze gebakken 
en 's avonds hadden we een heerlijke maaltijd! 
 

Mama was heel blij en zag er niet meer zo moe uit! Nu help ik 
haar vaker, ook omdat ik heb gemerkt dat zij het kneden van 
het gehakt een lastig klusje vindt. (Damian uit Nederland) 
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