
 

 

Jezus is met zijn leerlingen op reis. Ze trekken door een 
afgelegen gebied, waar de inwoners vreemden voor hen 
zijn. Een vrouw die daar woont, vraagt met luide stem om 
hulp voor haar dochter die ziek is. 
 

Jezus loopt snel zonder te spreken. De leerlingen halen 
hem in en vragen hem naar die vrouw te luisteren, want 
zij blijft hen maar volgen en heel hard naar hen roepen! 

 
 

De vrouw vertrouwt op Jezus, werpt zich aan zijn voeten 
en vraagt hem opnieuw: "Heer help me!". En Jezus zegt: 
"U hebt een groot geloof! Wat u vraagt, zal gebeuren". 
Op dat moment is haar dochter genezen. 
 

Als hij in de lift stapt, zegt hij tegen zijn vader: "Ik kan ook hulp 
vragen aan onze buren.” Maar vader antwoordt: "Misschien 
begrijpen ze het niet!" Op dat moment komt er een buurman 
binnen die nieuwsgierig kijkt naar de spaarpot met het 
opschrift: 'Voor de armen'. 
 

Hij vraagt aan Frans: “Waarom doe je deze inzameling?”  En 
Frans antwoordt meteen: “Omdat ik een kind voor de vrede 
ben en wij willen de armen helpen!” De buurman kent de 
kinderen voor de vrede niet, maar onder de indruk van zijn 
overtuiging en geeft hij Frans een flink bedrag. Frans kijkt blij 
naar zijn vader, die naar hem lacht. 
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"Vrouw, je hebt een groot geloof! Wat je gevraagd hebt, zal gebeuren." (Mt 15,28). 
(Uit de liturgie van de 20e zondag van de gewone tijd) 

 

Woord 
van leven

Frans woont in Brazilië. Met zijn vrienden willen ze geld 
inzamelen om de armen te helpen. Ze hebben kleine 
spaarpotjes gemaakt die ze altijd bij zich hebben. Vandaag 
heeft Frans de zijne in zijn hand als hij naar huis gaat. 
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