
  

 

Een geleerde man komt bij Jezus en vraagt hem: "Wat is 
het allerbelangrijkste om te doen?" Jezus antwoordt: "Een 
man wordt op zijn reis aangevallen door struikrovers. Ze 
stelen alles van hem en laten hem zwaar gewond achter.  

Eerst komt er een priester langs en later een dienaar van de 
tempel. Ze kijken naar de gewonde man, maar helpen hem niet. 
Alleen een vreemdeling, een Samaritaan, stopt. Hij verzorgt zijn 
wonden, brengt hem naar een herberg en betaalt voor zijn zorg. 

(Januari 2024 - Themaweek van Gebed voor de Eenheid van de Christenen) 

"Wie heeft het belangrijkste gedaan?" vraagt Jezus nu aan de 
vraagsteller. Hij antwoordt: "De derde man, die zorgde voor 
de man die gewond was geraakt." "Ja," zegt Jezus, "Ga nu 
heen en doe hetzelfde voor al uw naasten." 

Woord 
van leven

Op een dag, op weg naar huis, kwam ik langs de markt 
waar altijd veel mensen groenten en fruit verkopen. Terwijl 
ik een verkoopster begroette, zag ik een tomaat voor me op 
de grond liggen, toen nog één en nog één.... 

Ik keek voor me uit en ontdekte dat ze uit een grote mand 
kwamen die een man met moeite droeg. Zijn mand was heel 
zwaar! Niemand had gemerkt dat hij al die mooie tomaten aan 
het verliezen was en al snel zouden ze worden kapot getrapt. 

Het gezicht van de man was moe en bezorgd. Dus ik 
verzamelde de tomaten voor hem. Hij bedankte me met 
een grote glimlach en ik was ook heel blij dat ik hem kon 
helpen. (Maya uit Oeganda) 

"Heb de Heer, uw God, lief….en uw naaste als uzelf" (Lc. 10:27) 
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