
 

 

Toen Jezus op aarde was, leerde Hij ons de Wet van liefde te 
leven die we in het paradijs ook zullen leven. Door elk moment 
lief te hebben, bereiden we ons voor om Hem te ontmoeten, 
waar Hij nu bij God de Vader is en op ons wacht. 

Nadat Jezus naar de hemel was opgestegen, hielpen de 
apostelen de eerste christelijke gemeenschappen om zo te 
leven: in vrede en met liefde voor elkaar. 
Paulus schreef hen vaak brieven met veel adviezen. 

Het belangrijkste - herinnert hij hen - is het bewaren van de 
harmonie, de zwaksten te helpen, met liefde te corrigeren. 
Proberen te vergeven ook al doet iemand je pijn. Altijd kiezen 
voor wat goed is en daaraan vasthouden. 

Ik woon in Thailand en ben acht jaar oud. Op een dag, tijdens 
de schilderles gaf de leraar ons een tekening om in te kleuren. 
Terwijl ik dat begon te doen, zag ik mijn vriend verdrietig naar 
het vel papier kijken. 

Hij was zijn kleurpotloden thuis vergeten. Ik kon zien dat hij 
hulp nodig had, maar mijn andere klasgenoten deden alsof ze 
het niet zagen. Ik kon niet hetzelfde doen! Ik besloot mijn 
kleurpotloden met hem te delen. 

Ik voelde me echt gelukkig. Ik voelde dat ik het juiste had 
gekozen door hem te helpen die in moeilijkheden zat. Vanaf 
dat moment was er steeds meer harmonie in de klas, meer 
liefde onder elkaar en aandacht voor iedereen. 
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Woord 
van Leven

“Onderzoek alle dingen, en kijk of iets goed of slecht is.” (1Tess 5:21) 


