Laten we de vreugde van de opgestane Jezus aan iedereeen brengen.

"De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en f |
God begunstigde allen rijkelijk" (Handelingen 4:33). OCOla re

(April 2024, uit de liturgie van zondag 7 april, 2e paastijd)

:Natl_een v[:eggde:hJeZL_ls dis dopgesta_an! Somn:ig:le VLOlt”t‘:ﬁ.n N Zo is het ook voor Thomas, één van de apostelen, die er De apostelen komen weer samen en deze keer is Thomas erbij.
i:?j:e:'zgsn di: zeert]e z:]kg‘m::l al\?laa?'e:f:re:e\lz:\:ne:ieehen:j :iaer: niet bij was: "Ik geloof het pas als ik hem met eigen ogen Jezus verschijnt en zegt tegen hem: "Zie, steek je vinger in mijn
rsoonliik hebb I? ‘en. is het echt m g‘l"k te aeloven dat 2€ &N Miin vinger in de wonden van de spijkers steek.” wonden!". Thomas roept blij uit: "Mijn Heer en mijn God!". Ja, Jezus
persoon’ijk hebben gezien, 1S net ec oetlijk te geloven da is echt opgestaan! Laten we Zijn vreugde aan iedereen brengen!
Jezus echt is opgestaan uit de dood.
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Ervaring uit Colombia: Veel mensen zijn gekomen op de Er spelen daar veel gen4. Op een gegeven moment wordt één "Het meisje kijkt hem aan, glimlacht naar hem en gelukkig
Mariapoli en proberen daar de wet van de liefde te leven. Een van hen boos en loopt weg. De andere kinderen stoppen en gaan ze weer met alle anderen spelen. De meneer, die dit
meneer, die er voor het eerst is, wil niet met de volwassenen kijken elkaar aan. Dan rent één van hen achter haar aan zegt: alles ziet gebeuren, is onder de indruk! Nu "ziet" hij echt de
naar de zaal en dwaalt rond in de tuin. "Sorry van daarnet! Vergeef je me? liefde voor elkaar! Die kinderen leven de wet van de liefde.

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging “ © PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4”
Voor meer info zie: website www.focolare.nl of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk
Mariapoli: meerdaagse bijeenkomst om het leven van het evangelie te verdiepen, waarbij het nieuwe gebod "de ander liefhebben als jezelf" aan de basis van alles staat.



