
 

 

Heel veel mensen zijn gekomen om te luisteren naar Jezus, die 
zoveel mensen heeft genezen. En nu spreekt Hij over het 
Koninkrijk van God...! Het is zo fijn daar te zijn dat niemand weg 
wil. Tegen de avond zitten ze er nog om naar Hem te luisteren. 

De leerlingen maken zich zorgen omdat het al laat is. Ze vragen 
Jezus om tegen de menigte te zeggen dat ze weg moeten gaan, 
om een plek te vinden waar ze kunnen eten en slapen. Maar 
Jezus is rustig, kijkt hen aan en zegt: “Geven jullie zelf hen iets 
te eten” 

Ze antwoorden: “Hoe dan? We hebben maar vijf broden en twee 
vissen!” Voor Jezus zijn juist die broden en vissen belangrijk: 
Hij zegent ze, breekt ze en laat ze uitdelen aan de menigte. Heel 
de menige eet ervan en er blijven 12 manden vol over! 

Daniel uit Mexico houdt erg van speelgoedautootjes. Op een 
dag neemt hij er een paar mee naar buiten om te spelen. Daar 
ziet hij een ander kind spelen met een paar kartonnen 
speelgoedautootjes. Hij blijft naar hem kijken en denkt: 

“Wat leuk als Jezus hem echte auto's zou geven”. Dan krijgt 
hij een idee. Hij pakt twee van de speelgoedauto's waar hij 
mee speelt en brengt ze naar dat kind. Wat een geluk! “Ja, 
Jezus kwam echt naar hem toe - denkt hij - met mijn hulp!” 

Een paar dagen later komt zijn oudere zus thuis en vertelt 
hem: “Een vriend van mij heeft me dit voor jou gegeven!” 
Daniël opent het pakje: het zit vol met speelgoedautootjes! 
Jezus heeft de weggegeven autootjes “vermenigvuldigd”! 

(JUNI 2025, uit de liturgie van zondag 22 juni, XIIe Gewone Tijd - Corpus Domini) 
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Woord 
van Leven

“Geven jullie hun te eten” (Lc 9,13). 


