
 

 

Laten we liefhebben zoals God onze Vader 

De leerlingen van Jezus wilden weten wie het 
belangrijkste in het hemelse koninkrijk is. 
 

Jezus riep een kind bij zich en zette het in hun midden. 
 

Dan zegt hij tegen zijn leerlingen: “Wie zich klein 
maakt als een kind, die zal de grootste zijn in het 
hemelse koninkrijk”. 
 

Samuel uit Colombia moet thuisblijven vanwege 
corona en kan niet naar school. Thuis vindt hij het 
moeilijk om met velen achter één computer te werken. 
Hij heeft daardoor geen zin om iets te doen. 
 

Dan merkt hij dat zijn vader al zijn kinderen wil 
helpen en ook nog kookt en schoonmaakt in huis. 
 

Samuel gaat weer achter de computer zitten om voor 
school  te werken. Daarna helpt hij ook nog zijn 
vader in het huishouden. 
 

“Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind,  
die is de grootste in het koninkrijk van de hemel.” (Mt 18,4) 
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