
 

 

En wat gebeurt er? Jezus' gezicht wordt zo helder als de zon 
en zijn kleren zo wit als licht. Mozes en Elia verschijnen en 
spreken met Hem. "Heer, het is zo goed dat wij hier zijn! - roept 
Pietro uit - ik zal 3 tenten voor jullie klaarmaken!"  
 

Jezus spreekt vaak met zijn apostelen over het Koninkrijk van zijn 
Vader, waar Hij vandaan is gekomen. Maar het is niet makkelijk om 
helemaal te begrijpen wat hij bedoelt. Dus neemt Jezus op een dag 
Petrus, Jakobus en Johannes mee naar een berg. 
 

Zo gebeurt het ook met ons, wanneer we elkaar liefhebben en 
voelen dat Jezus in ons midden is: we zouden nooit meer weg 
willen gaan! Laten we met onze liefde dit licht naar velen brengen, 
zodat het Koninkrijk van God in de hele wereld kan schijnen. 
 

Een groepje kinderen voor de vrede uit Milaan zijn samen 
gekomen. Ook wanneer ze spelen, proberen ze elkaar te helpen, 
zodat Jezus altijd in hun midden is. Het is een prachtige dag en er 
zijn veel andere kinderen die in groepjes spelen. 
 

(Augustus 2024, uit de liturgie van dinsdag 6 augustus, feest van de Gedaanteverandering) 

Twee kinderen staan echter alleen aan de zijlijn. De kinderen 
voor de vrede stoppen met spelen en vragen zich af: 
"Waarom gaan we ze niet uitnodigen?". Iedereen is het er 
mee eens. Giulio en Filippo gaan naar hen toe en vragen: 
"Spelen jullie met ons mee?" 
 

Woord 
van leven

Ze zijn verlegen. Maar dan komen ze dichterbij, aangetrokken 
door hoe deze kinderen met veel liefde met elkaar spelen. Giulio 
ziet hen komen en gooit de bal naar hen. Ze beginnen mee te 
spelen en zijn superblij! Ze zouden nooit meer willen stoppen! 
"Kunnen we morgen terugkomen?" vragen ze aan het einde. 
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"Heer, het is goed dat wij hier zijn" (Mt 17,4). 


