
 

 

Veel mensen willen naar Jezus luisteren. De 12 apostelen zijn 
door hem uitgekozen en volgen Hem altijd. Maar er zijn ook vele 
anderen die Hem willen leren kennen. En Jezus wil zijn 
boodschap ook aan hen vertellen. 

Zo legt Jezus aan de leerlingen uit hoe ze iedereen moeten 
liefhebben zoals Hij dat doet. Door naar de steden en dorpen te 
gaan, zullen de leerlingen Zijn leer en manier van leven bekend 
maken aan allen die hen in hun huizen verwelkomen. 
 

Jezus geeft een voorbeeld: Wie ook maar een glas water geeft aan 

een kind dat dorst heeft, zal zijn beloning krijgen. Ja, water is nodig 

om te leven! Jezus heeft lief door te kijken naar wat mensen nodig 

hebben. Zo moet onze liefde ook zijn. Dan zal Jezus blij met ons zijn! 

Op een dag kwam Sandhia aan met een grote doos vol kralen in vele 
kleuren! Wat een vreugde voor iedereen! Die dag keert Sandhia terug naar 
huis, blij dat ze dat cadeau aan Jezus heeft gegeven, maar ook een beetje 
verdrietig want nu heeft ze niets meer. 

In India kwamen Sandhia en haar vriendinnen bij elkaar om iets te 
doen om geld in te zamelen voor de armen. Dus begonnen ze 
kettingen te maken om te verkopen. 
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Een tijdje later is ze jarig. Een vriendin brengt haar een groot cadeau. 
Wat zit erin? Heel veel bloemvormige kralen! Ze voelt dat Jezus haar 
heeft beloond! 

"En luister goed naar mijn woorden: Stel dat iemand een beker koud water geeft aan een 
gelovige omdat die gelovige bij mij hoort. Dan krijgt hij zeker een beloning van God"  

(Mt 10,42) 
(Uit de liturgie van de 13e zondag van de gewone tijd) 
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