
 

 

Jezus vertelt aan zijn leerlingen een verhaal van een man die op reis 
gaat en zijn geld aan de bedienden geeft. Aan één geeft hij vijf 
munten, aan een ander twee en aan de laatste slechts één. Terwijl de 
meester onderweg is, verdient de eerste er nog eens vijf bij en de 
tweede twee munten. Deze winst zal de meester blij maken. 
 

De derde bediende verstopt zijn munt in een gat: hij is bang 
hem te verliezen! De meester komt terug en geeft een groot 
feest met de eerste twee bedienden die hem het dubbele 
kunnen overhandigen. De meester berispt de derde die alleen 
de munt teruggeeft die hij heeft gekregen. 
 

God heeft ieder van ons geschenken gegeven, of het er nu 
veel of weinig zijn. Iedereen kan ze vrucht laten dragen en 
laten stralen wat God hem gegeven heeft! Zo herinnerde de 
apostel Paulus de eerste christenen eraan: "We zijn allemaal 
kinderen van het licht!".    
 

Ariadne uit Griekenland vertelt: Tijdens de feestdagen 
knutselen we. Op een middag waren we poppen aan het 
naaien. Die van mij werd heel mooi. Mijn oma zegt altijd 
dat ik een gave heb om goed te naaien! 
 

Ik was zo blij met mijn werk dat ik eerst niet doorhad dat 
mijn vriendin Antonella heel verdrietig was, want ze kan 
helemaal niet naaien!  Toen ben ik haar gaan helpen en ook 
een andere vriendin, Vittoria waarbij het naaien ook niet zo 
goed lukte. 
 

Dus mijn 'gave' vermenigvuldigde zich! We hadden nu 
drie prachtige poppen en konden een mooie poppenkast 
voorstelling maken. En nadat ik dit had gedaan voelde ik 
me dichter bij God. 
 

“Jullie zijn allen kinderen van het licht en kinderen van de dag; wij behoren 
niet toe aan de nacht en de duisternis" (1Tess  5,5). 
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