
 

 

De apostel Paulus schrijft brieven aan de eerste 
Christenen. Hij herinnert ze er altijd aan dat we met de 
komst van Jezus op aarde veel redenen hebben om 
God te danken en in vreugde te leven. 

Maria, de moeder van Jezus, begreep dit goed. Toen ze 
haar nicht Elizabeth ontmoette, die net als zij een kind 
verwachtte, voelde ze dat haar ziel vol vreugde was voor 
alle belangrijke dingen die later zouden gebeuren! 

Ja, Jezus, het kind dat ze in haar buik had, zou vrede en 
gerechtigheid komen brengen, de armen en hongerigen 
helpen en de rijken en machtigen met lege handen 
wegsturen. Maria verwelkomde Jezus. En God zou met 
haar inderdaad grote dingen doen. 

Riccardo woont in een klein dorpje in de buurt van 
Milaan. Als hij met zijn moeder op stap gaat, komt 
hij vaak een oudere man tegen die op het terras voor 
zijn huis zit. 

Telkens als Riccardo langs loopt, begroet de man Riccardo 
vriendelijk. Hij lijkt een goede man, maar met een verdrietig 
gezicht. Na een paar dagen denkt Riccardo: "misschien 
voelt hij zich eenzaam en wil hij gezelschap". 

Daarom besluit Riccardo op een middag om niet met 
zijn vrienden te gaan spelen. In plaats daarvan vraagt 
hij zijn moeder om met hem naar deze man te gaan. 
Samen hebben ze het gezellig gehad. Wat was die man 
blij! 
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"En wees altijd blij! Blijf altijd bidden en dank God altijd, wat er ook gebeurt. Want 
dat wil God van jullie, omdat jullie bij Jezus Christus horen." (1 Tess 5:16-18). 


